Vanaf de moederschoot steun ik op U.
Gij waart mijn beschermer
sinds mijn geboorte,
op U heb ik altijd vertrouwd.
Voor velen ben ik een teken geworden,
omdat Gij mij krachtig gesteund hebt.

In dankbare herinnering

Hendrika Sophia Maria
Hermeler-Kok

Riek

Zij werd geboren 14 december 1923

Zij is overleden 4 juni 2005

Het is meestal erg verdrietig als iemand komt te
overlijden, maar in feite is het een feest!, want de
dood heeft niet het laatste woord.
Doodgaan is veranderen van leven, van het aardse
leven, naar het eeuwig gelukkig leven bij God.
Ik hoop allen die mij lief waren en allen die ik ooit
ontmoet heb, daar weer te zien om samen verder
te leven in de vrede bij God.

Mama

Lieve mama,
Bedankt voor al je warmte en liefde die we van jou
hebben ontvangen.

Heer, geef haar de eeuwige rust en vrede bij U.

Onze oprechte dank voor al uw meeleven
na het overlijden van onze dierbare moeder,
schoonmoeder en oma.

Kinderen,

kleinkinderen
en achterkleinkinderen

[Jsselmuiden, juni 2005



