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Bedankt voor uw medeleven na het overlijden
van onze vader, opa en schoonvader.

Kinderen en kleinkinderen

-

Herinnering aan m’n overleden broer

Tk denk nog vaak aan m'n broer terug.

Wij deden alles samen, het komt niet terug,
Wat had ik een verdriet, toen hij overleed.
Zijn naam was Johannes.

Hij is bij God, dat is iets wat ik zeker weet.

Hij was alles in m'n leven.

Maar het was ons niet gegeven.
Wij deden alles samen.

Maar z'n laatste zucht was Amen.

Nooit heb ik iemand zo bemind.
Tk was zo als hij nog een kind.

Wij hielden heel veel van elkaar.
Maar het was af, en niet meer daar.

Wat had ik een verdriet.

Zo'n verdriet heb ik nooit meer gekend.
Ik stond weken voor de ramen

met de tanden op elkaar.

Je mocht niet schreien, dat paste niet daar.

Zo'n groot verdriet, heb ik nooit gekend.
't ging door zonder end.

Tk hoop dat ik hem eenmaal terug zal zien.
Dan saam voor Gods aanschijn misschien.
En hoop dat dit voor mij is weggelegd.
Dan is het leven goed weerlegd.

Jan Kok



