Ik verlaat degenen
die ik liefheb

om bij diegene te zijn
die ik liefhad.

Ter herinnering aan

Herman Kok

geboren in IJsselmuiden op 18 oktober 1935
en overleden in IJsselmuiden op 19 december 2002.

Je was boer in hart en nieren, je hield van je koeien

en van het boerenleven. Samen met mama had je

in 16 jaar tijd een prachtig bedrijf opgebouwd.

Toen in 1976 alles noodgedwongen verkocht moest worden,
heeft dat een diepe wond geslagen. De pijn over dit
verlies is altijd gebleven. Na deze vreselijke boeldag
had je moeite om de draad in je leven weer op te pakken.
Je ging biljarten bij de Kamper Biljart Club en werd

al gauw een drijvende kracht door de bardiensten

die je draaide en het penningmeesterschap.

Taken die je zeer serieus nam en nauwgezet uitvoerde.
Onlangs mocht je een oorkonde ontvangen en werd je
erelid van KBC. De oorkonde werd direct opgehangen,

je was er heel trots op.

De laatste jaren was het stukje land op , Tuinlust”

je lust en je leven. Je kon enthousiast vertellen

over je planten en hoe alles groeide en je zette je

100% in voor de actie , Tuinlust moet blijven”.

Vorige week kreeg je bericht van nog een extra stukje
grond en je had het in gedachten al weer volgeplant.

Je was maar druk met ons; bij iedereen het gras maaien,
maandelijks de oude kranten verzamelen

en bij allemaal bracht je een paar keer per week

verse groenten van je landje.

Je had graag je kirnderen en kleinkinderen om je heen
en maakte met de kinderen altijd grapjes over hoe nat
het water wel niet was. Je kon enorm van je klein-
kinderen genieten.

Je was een man van weinig woorden en niets was je
teveel. Je stond altijd voor ons klaar.

Je was een zeer gelovig mens en hebt dat ook aan ons
doorgegeven. Vandaar dat we nu ook kunnen zeggen:
Herman, papa, opa, we zijn heel verdrietig, maar niet
zo verdrietig als de mensen die geen hoop meer hebben.
Je leeft nu voort bij God en eens zullen we elkaar

weer zien.

We bedanken iedereen die de afgelopen dagen,
in welke vorm dan ook, hun sympathie en medeleven
hebben getoond van harte.

Joke Kok-Bos
kinderen en kleinkinderen



