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In dankbaarheid en met liefde gedenken wij Onze moeder en oma was iemand die:
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- sterk was van lijf en leden en altijd hard heeft gewerkt

!
N,
»

Johanna Elisabeth Maria
Gottmer-Kok

Anna

Weduwe van Rinus Gottmer

Ze is geboren te IJsselmuiden op 25 augustus 1928 en op
5 augustus 2018 overleden in Myosotis te Kampen op
89-jarige leeftijd.

In het gezin waarin ze is opgegroeid heeft zij haar steentje
moeten bijdragen: op het land en later als kindermeisje bij
de dokter. Voor school was geen ruimte.

In Kampen leerde ze Rinus kennen, met wie ze na 6 jaar
verkering trouwde. Het huwelijk betekende veel voor haar.
Ze kregen samen zes kinderen waar ze veel van hield.

Met Rinus werkte ze hard om rond te komen.

Ze was een trotse moeder en oma. Wij denken met een
glimlach terug aan onder andere de zondagen thuis met
lekker eten en spelletjes.

Het plotselinge overlijden van Rinus viel haar zwaar,
maar ze “maakte er wel wat van” en “ging niet bij de pakken
neerzitten”. Het overlijden van haar oudste dochter Joke
heeft ze niet kunnen verwerken. De leegte die Rinus en
Joke hebben achtergelaten heeft ze tot het einde met zich
meegedragen. De laatste jaren raakten we haar iedere dag
iets meer kwijt. We voelden met haar mee, maar helpen
konden we niet meer.

Zoisze ... moegestreden uit ons midden weggegleden.

- lief en gastvrij was

- zich gedroeg 'zoals het hoort' en dat de laatste jaren
gelukkig wat los kon laten

- humor bezat en zich niet snel van de wijs liet brengen,

- ook in mindere tijden zorgde dat de kinderen niets te
kort kwamen

- niet graag alleen was

- de deur altijd open had voor kinderen, kleinkinderen
en honden, ondanks de drukte die dat met zich
meebracht

- heel sociaal betrokken was en altijd zorgde voor
anderen

- graag mocht zingen bij Caecilia en het kerkkoor

- 'mooi gekleed zijn' belangrijk vond; voor zichzelf en
de kinderen waarvoor ze avonden achter de
naaimachine zat

- hield van breien en borduren

- hield van spelletjes, zoals rummikub en Amerikaans
jokeren

- groene vingers had en goed was in bloemschikken

- creatief was met koken; met als specialiteit het toetje
BAPS

Wij hebben haar te ruste gelegd bij haar man Rinus op
het R.K. kerkhof te IJsselmuiden.

ledereen bedankt voor de belangstelling.

Kinderen en kleinkinderen



